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In 1992 kreeg Rob Zuidam van componist, dirigent en
vriend Oliver Knussen het verzamelde werk van de Schot-
se dichter William McGonagall met kerst cadeau. Deze
McGonagall (1825-1902) was niet ’s werelds beste dichter.
Als hij zijn werk voordroeg in pubs in Dundee, kreeg hij
nogal eens een natte handdoek naar zijn hoofd geslin-
gerd, vooral als hij het waagde te reciteren over de kwalij-
ke kanten van drankmisbruik (hij was zelf geheelonthou-
der). Hij werd ook wel eens buiten opgewacht.

Zijn bundels blinken ook al niet uit in originele titels.
Na Poetic gems kwamen achtereenvolgens More poetic
gems, Yet more poetic gems en Last poetic gems. En de ge-
dichten zelf zijn geen voorbeelden van vormvastheid.
Maar de evidente onvolmaaktheid ervan trok Zuidam ge-
weldig aan. “De teksten zijn aan de klunzige kant,” zei
Zuidam in deze krant. “Maar juist die scheeflopende me-
tra zijn voor een componist heel interessant. Goede poé-
zie is al muziek. Wat moet je daar nog aan toevoegen?”

Voor zijn compositie McGonagall-Lieder liet Zuidam
zijn oog vallen op twee lange, nauw verwante gedichten,
Address to the New Tay Bridge en The Tay Bridge disaster.
Het eerste is met de woorden van Zuidam ‘een monumen-
tale ode aan de menselijke ingenieusheid en de techni-
sche vooruitgang’. Het was ook niet niks wat de Schotten
in 1875 hadden gepresteerd: een brug van ruim drie kilo-
meter over het water van de Firth of Tay. De brug bleek
niet bestand tegen de winterstormen van december 1879.
Op de 28ste, om kwart over zeven, stortte de beautiful
new railway bridge (McGonagall) in en een trein met zes
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rijtuigen met 75 mensen aan hoord viel in de ijskoude Tay,.
Er waren geen overlevenden.

De ramp inspireerde behalve McGonagall ook de
Duitse literator Theodor Fontane (Die Briick’ am Tay) en
nu dus ook Zuidam. De McGonagall-Lieder bestaan uit
vijfdelen, waarvan drie instrumentaal zijn en waarin de
belangrijkste thema’s uit de langere vocale delen worden
geintroduceerd of verder ontwikkeld.

Het stuk begon opmerkelijk genoeg als een droom
van dirigent Knussen. Hij droomde dat hij een stuk van
Zuidam hoorde, noteerde wat hij had gedroomd en daar
ging Zuidam vervolgens mee aan de slag.

Het eerste deel, Two pianos, is een opwindende tour
de force, die harmonisch gezien soms aan Messiaen doet
denken. Pianoduo Post & Mulder speelt het fantastisch.
Ook For two pianos and strings en For two pianos I zijn
enerverende stukken. Maar de meeste aandacht gaat uit
naar de vocale delen, waarvan The Tay Bridge disaster
bijna twintig minuten duurt. Hierin etaleert Zuidam zijn
volledige, rijke en dramatische palet, waarin zelfs plaats
is voor een subtiel ingevoegde volksmelodie of voor de
klank van stuiterende pingpongballetjes.

Asko|Schonberg speelt het allemaal geweldig, maar
de ster van deze opname is toch de Vlaamse sopraan Ka-
trien Baerts, die werkelijk alles lijkt te kunnen. Zelfs een
lang aangehouden hoge F laat ze klinken alsof het de
normaalste zaak van de wereld is.

In 2005 was bij De Nederlandse Opera een door Guy
Cassiers geénsceneerde versie van de McGonagall-Lieder

‘te zien, toen met drie sopranen (Claron McFadden, Bar-

bara Hannigan en Younghee Kim). Maar Baerts kan het in
haar eentje. En zonder de afleidende beelden van Cas-
siers maakt het stuk eigenlijk ook veel meer indruk.

Erik Voermans
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